
Verklaring van geloof en leer                  

Gemeente Het Levende Woord 
 
Het uitgangspunt is altijd de Bijbel - het Woord der Waarheid, de Heilige Schrift. 
  
1.  Het geschreven Woord van God 

De 66 (canonieke) boeken van de Heilige Schrift zijn het onfeilbare, geïnspireerde 
Woord van God.  
Heel de Schrift is gegeven door inspiratie van God, waarbij verstaan wordt dat het 
gehéle boek—de Bijbel—is geïnspireerd. Dit betekent dat de Heilige Geest de 
woorden gegeven heeft aan de schrijvers van de Bijbelboeken. De Schrift is de enige 
regel van het geloof. 
2 Tim. 3:16 - 17,  2 Pet .1:19 - 21,  Mark.  12:26 - 36,  1 Kor. 2:13.  Hand. 1:16, 2:4, 
Ps. 119 : 89, 152, Matt. 5 : 18, 24 : 35.  Jes.40 : 8, 1 Pet. 1 : 25. 

 
2.  De drie-eenheid van de Godheid 

De Heilige Schrift onderwijst dat de Godheid eeuwig bestaat in drie personen: de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn één (Joh. 16 en 17). De drie 
Personen hebben precies dezelfde natuur, eigenschappen en volmaaktheden en zijn 
waardig om precies dezelfde eer, vertrouwen en gehoorzaamheid te ontvangen. 
Deut. 6:4, Gen. 1:2, 3:22 , 11:6 - 8.  Jes. 63:8 -10, Matt. 28 19 – 20, Mark. 12:29,  
Heb. 1:1 - 3, Joh. 1:1 - 4,  Hand. 5: 3 - 4,  2 Kor. 13:13,  Op. 1:4 - 6. 

 
3.  De val van de mens – de zondeval 

De Heilige Schrift onderwijst dat de mens, die oorspronkelijk geschapen was in het 
evenbeeld van God, door ongehoorzaamheid is gevallen uit zijn heilige staat. De 
mens heeft gegeten van de vrucht van de “Boom  van de kennis van goed en kwaad”, 
waarvan God had gezegd dat ze daarvan niet mochten eten. God had gezegd dat als 
de mens van de vrucht van deze boom zou eten, hij de dood zou sterven. Deze straf 
werd onmiddellijk uitgevoerd nadat de mens van de “verboden vrucht” gegeten had, 
in die zin dat de mens alle geestelijk leven verloor en daarom dood was in zonde en 
misdaden, onderworpen aan de macht van de duisternis (satanische heerschappij). 
Gen. 1:26, 2:17, Jes. 64:6, Joh. 5:40, Ef. 2:1 - 3,  1 Tim. 5:6, 1 Joh. 3:8,  Kol. 1:13, 
Rom. 5:12, 1 Kor. 15:21,  1 Tim. 2:14. 

 
4.  De absolute verdorvenheid van de mens 

De Heilige Schrift onderwijst dat deze geestelijke dood, of absolute verdorvenheid 
van de menselijke natuur, is overgebracht op het hele menselijke ras. Ieder kind van 
Adam is en wordt geboren met een zondige natuur. Alleen de mens Christus Jezus, de 
Zoon van God, is zonder zonde geboren. Hij werd namelijk niet ontvangen van een 
(zondig) mens, maar door de Heilige Geest. 
Gen. 4:5 - 9 , 6:5,  8:21.,  Ps.14:1- 3. , 51:5,  Jer.17:9,  Mark. 7:21 - 23,  Matt. 15:16 - 
20, Joh.3:6,  Rom. 3:9 – 23,  5:12 – 19,  Jak. 1:15, 4:1 - 4. 

 
5. De vernieuwing door de Heilige Geest 



De Heilige Schrift onderwijst dat door deze algehele, absolute verdorvenheid en dood 
in de zonde, niemand het Koninkrijk van God kan zien of binnengaan, tenzij hij of zij 
uit en door de Heilige Geest geboren wordt en zo een nieuwe schepping wordt. 
Joh.3:3 - 8,  Gal. 6:15 , Tit. 3 : 5. Jak. 1:18,  1 Pet. 1:23,  1 Joh. 5:1. 

 
6. De verzoening door het Bloed van Christus 

De Heilige Schrift onderwijst dat de mens uitsluitend door het Bloed van onze Heere 
Jezus Christus kan worden verlost. De Heere Jezus is voor ons zonde geworden. Hij is 
voor ons een vloek gemaakt. Hij is in onze plaats gestorven. Hij is een Offerande voor 
God aanvaardbaar. Zijn offer is voor iedere zondaar die Hem aanneemt. 
Lev. 17:11 , Matt. 26:28,  Joh.1:12,  Rom. 5:6 - 9,   Jes. 53:1 - 10, 12,  Hand. 20:28, 
Gal. 3:13, Ef. 1:7,  1 Pet. 1:18 - 19, 2:24,  2 Kor. 5:21, Ef. 1:7, Kol. 1:14. 

 
7.  Zaligheid uit genade, door het geloof 

De Heilige Schrift onderwijst dat zondaren door het geloof alleen, uit genade, gered 
kunnen worden. De zaligheid is een genadegave van God. De zaligheid is niet uit 
(goede) werken. De Wet van Mozes kan een mens niet rechtvaardig maken. De mens 
wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof, uit genade. 
Hand. 13:39, Rom. 5:1, Ef. 2:8 - 9,  Tit. 2 : 11 - 14. 

 
8.  De geborgenheid en verzekering van de gelovige 

De Heilige Schrift onderwijst de eeuwige zekerheid van allen die werkelijk 
wedergeboren zijn door de Heilige Geest, door het geloof in Christus zoals 
geopenbaard in de Schriften. Het is hun voorrecht om verzekerd te zijn van hun 
tegenwoordige zaligheid en eeuwige behoudenis. 
Joh. 10:28 - 29,  2 Tim. 1:12 ,  Rom. 8:33 - 39,  Joh.5:24,  Fil.1:6. 
 

9.  De Heere Jezus is God en is als Mens geboren van een maagd 
De Heilige Schrift onderwijst de volstrekte, noodzakelijke Godheid en de maagdelijke 
geboorte van de Heere Jezus Christus. Hij staat in de Schrift van het begin tot het 
eind centraal in Persoon (in beeld, profetie en belofte), in Zijn werk, in Zijn volbrachte 
verzoeningswerk aan het Kruis op Golgotha en in Zijn wederkomst. 
De Heere Jezus is volkomen God en Hij is volkomen Mens.  
Jes. 7:14, Matt. 1:18 - 23 , Luk. 1:35 , Joh. 5:39, Hand. 17:2 - 3, 18:28, 26:22 - 23, 
28:23. 

 
10.  De eenheid van de ware Gemeente in het Lichaam van Christus 

De Heilige Schrift onderwijst dat de Gemeente is samengesteld uit allen die verenigd 
zijn door de Heilige Geest tot de opgestane en opgevaren Zoon van God. Door de 
Heilige Geest zijn allen gedoopt in één Lichaam. Joden en heidenen zijn zo leden van 
elkaar en samengevoegd in de liefde. 
Rom. 12:5, 1 Kor.12:12 - 27,  Ef. 4:3 - 10,  Kol. 2:19. 
 

11. Heiligmaking 
a) De Heilige Schrift onderwijst dat de leden van het Lichaam van Christus 

geheiligden zijn, eeuwig volmaakt in hun positie door het Offer van het Bloed van 
Christus. Zij zijn één met Christus in heiligmaking. Zij mogen voortdurend 



geheiligd worden door het wassen van het water door het Woord, door het Bloed 
van Christus en door de aanwezigheid, werking en kracht van de Heilige Geest. 
Gal. 5:16 - 25, Ef. 4:22 - 24 ,  Joh. 17 :17 - 19,  Rom. 15:16,  1 Kor. 6 :11,  Ef. 5:25 – 
27, Heb. 2:11, 10:10, 13:12.  1 Joh. 1 :7 - 9,  Judas 1.   

b) Goddelijke genezing voor het aardse lichaam valt niet onder de verzoening, zoals 
de zaligmaking en vergeving van zonden. 
Rom. 4:25, 1 Kor. 15 : 3,  2 Kor. 5 :21, 1 Pet.3:17 - 18. 

 
12. De wederkomst van Christus 

De Heilige Schrift onderwijst dat de Heere Jezus in de wolken komt voor Zijn bruid en 
op de wolken met Zijn bruid. Het eerstvolgende op de kalender van God is de komst 
van de Heere Jezus voor de Opname van de gemeente. Bij de Opname komt de Heere 
Jezus voor Zijn bruid. Na de Opname volgt op aarde de Grote Verdrukking. Aan het 
einde van de Grote Verdrukking komt de Heere Jezus met Zijn bruid. Daarna begint 
het Duizendjarig Rijk.  
2 Sam. 7:16, Ps. 7:7 - 8, Jes. 9:6 -7, Micha 5:1, Luk. 1:32 - 33, Joh. 14 :1 - 3,   
Hand. 1:10 - 11, 1 Thess. 4:13 - 18, Heb. 9:28, Tit. 2:13. 
 

13. De opstanding van het lichaam 
De Heilige Schrift onderwijst dat de Heere Jezus Christus opgewerkt is op de derde 
dag, volgens de Schriften, in lichamelijke vorm. Hij is de Eersteling geworden van hen 
die in Christus ingeslapen zijn. Bij Zijn komst zal Hij hen opwekken vanuit de doden. 
Dit is de eerste opstanding. De tweede opstanding is na het Duizendjarig Rijk. De 
tweede opstanding betreft hen die in ongeloof gestorven zijn. 
Job. 19:25 - 27, Ps. 90:3 - 4, Jes. 26:19, Dan. 12:2, Op. 20:5 - 6, Joh. 5:28 - 29, 1 Kor. 
15,  Rom. 1:4, 8:23. 
 

14. De eeuwige zaligheid en zegen van hen die behouden zijn en de eeuwige straf van 
hen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie 
De Heilige Schrift onderwijst dat de heiligen na hun sterven dan wel na de Opname 
van de gemeente voor eeuwig bij de Heere zullen zijn als Zijn erfgenamen. Verder is 
er een Oordeelsdag voor de goddelozen. Zij zullen dan in de Poel van vuur geworpen 
worden, om daar voor eeuwig te verblijven, omdat ze God niet liefhebben. 
Dan. 12:3, 7:22 – 27, Rom. 8:17, Op. 20:11 – 15, 21:8, 22:11, 1 Thess. 4:17, 2 Pet. 2:9. 
 

15. De persoonlijkheid van satan 
De Heilige Schrift onderwijst dat saten een persoon is. Hij is de vader van de leugen, 
een moordenaar vanaf het begin en de grote bedrieger van alle naties. Hij is 
overwonnen door de Heere Jezus Christus als het Zaad van de vrouw. Satan zal in de 
bodemloze put worden geworpen voor duizend jaar en tenslotte, na voor een korte 
tijd te zijn losgelaten, met zijn engelen in de Poel van vuur te worden om voor eeuwig 
gepijnigd te worden. 
Job. 1:6 - 12, Joh. 8:44, Op. 20:1 - 3, 7 - 10, Ef. 6:12 - 16, Gen.3:1 5, 2 Kor. 11:13 - 15.             
 


